
Toespraak van voorzitter Moniek Wegman bij 

de verjaardagsdrive op 23 oktober 2025 

Welkom op deze feestelijke verjaardagsdrive, want onze club 
bestaat vandaag op de kop af 62 jaar. Op 23 oktober 1963 
besloten enkele Goirlenaren een eigen bridgeclub op te richten, 
dit als tegenhanger van de Tilburgse bridgeclubs. Het was de 
bedoeling dat alleen inwoners van Goirle lid mochten worden, maar dat hield niet lang stand.  

Je zou denken dat een club van 63 jaar heel wat voorzitters heeft gehad, maar niets is minder waar 
want in totaal zijn er tot nu toe maar vier voorzitters geweest. De eerste was Cees Boon, een aantal 
van jullie kunnen hem zich nog wel herinneren. Een zeer markant persoon. Daarna heeft Jos Pouwels 
hem voor lange tijd opgevolgd. En na 58 jaar werd in 2019 Tineke Rijs de derde voorzitter. Toen zij 
na twee jaar om gezondheidsredenen moest stoppen volgde Gerhard haar op. En vandaag neem ik de 

hamer van hem over. 

Maar we laten Gerhard niet zomaar gaan, want naast voorzitter is hij ook zestien jaar 
penningmeester geweest van de club. En al die twintig jaar was hij een belangrijk persoon binnen het 
bestuur en voor de club: heel actief, altijd een luisterend oor, consciëntieus en met veel juridische en 
financiële kennis. Gerhard, voor deze jarenlange inzet willen wij je graag bedanken. 

Ik heb twee cadeaus voor jou: een van het bestuur en een van de club. Laten we beginnen bij het 
bestuur. Voorheen kregen aftredende voorzitters een pen met inscriptie, maar dat is niet meer van 
deze tijd. Ik heb hier een fotoalbum en dit album staat symbool voor een belevenis. Want dat is wat 
je krijgt. Een belevenis waarin drie van jouw hobby’s samenkomen namelijk : bridgen, fietsen en bier 
drinken. Het bestuur organiseert namelijk voor jou een fietsbridgedrive met een ontbijt bij Marc, 
koffie en gebak bij mij, een lunch bij Leo, borrel en snack bij Ad en een diner bij Mia. Deze dag wordt 
uiteraard in beeld vastgelegd, vandaar het fotoalbum. 

Het tweede cadeau krijg je van alle clubleden. Tijdens de ALV van augustus hebben alle leden 
ingestemd met het voorstel om jou het erelidmaatschap toe te kennen. Dat moest toen in alle stilte, 
want jij stond op de gang. Maar het daverende applaus mag nu komen! 

Gerhard bedankt! 


